
Nieuwjaarsmorgen 1 januari 2024 

overdenking bij ochtendgebed  
 
 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus 
 
We staan aan het begin van een nieuw jaar 2024. Geen idee hoe het zal gaan. Of misschien 
ook wel. Je verheugt je op mooie plannen en goede vooruitzichten. We vertrouwen erop dat 
de gewone dingen gewoon verder gaan. En je weet dat dat wat pijn doet niet zomaar over is.  
Die ziekte gaat verder, je verdriet is niet weg, een oorlog houdt niet op omdat het 1 januari is.  

 
Wat hebben we nodig vandaag en alle dagen? 

Ik denk dit: dat we geworteld en gegrondvest blijven in de liefde.   
 

Niet in onze liefde, die van vlinders in je buik en warme gevoelens. Zelfs niet in onze 
liefdevolle inzet voor wie je nodig heeft. Nee, de basis van alles is dat we geworteld en 

gegrondvest zijn in de liefde van Christus. Zijn liefde is dienende liefde. De liefde van de 
Meester die knielt om de voeten van zijn leerlingen te wassen. Die liefde van Christus is de 

grond waarop we staan. 
 

En wel in twee beelden. We zijn in liefde geworteld en gegrondvest. Ondergronds. 
Onzichtbaar maar cruciaal!!! 
 
1. Geworteld… 
 
Zoals een boom of een plant. Psalm 1 zegt: wie leeft met de woorden van God is als een 
boom die geplant is aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn 

Nieuwjaarsmorgenbladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. (Ps. 1:3) Wat 
betekent het om in liefde van Christus geworteld te zijn? 

 
Wortels maken dat je stevig staat, niet zomaar omwaait bij een storm, niet in de war raakt 

van allerlei meningen, dat je het volhoudt. Omdat je nauw verbonden bent met Christus. 
Hij geeft houvast en richting. Zonder die verbondenheid hangt het in de lucht wat je doet. 

 
Wortels geven voeding door. Het evangelie is onze inspiratiebron. Je hebt het steeds weer 

nodig om die vreemde boodschap van Gods koninkrijk te horen. Dat laatsten eersten zijn en 
kleinen groot. Dat navolgen pijn doet en dat Jezus met je is – tot aan de voleinding. 
 
Soms zijn wortels alles wat er over is van die eens zo grote boom. En dan is de wortel een 

teken van hoop. Zolang de wortels in de grond zitten, kan de boom opnieuw gaan groeien. 
 
Prachtig als we als gemeente geworteld zijn in liefde, in liefde van Christus. Het is tegelijk 

een teer beeld. Het gaat niet over je eigen prestaties of activiteiten. Wij kunnen een boom 
niet laten groeien, hooguit wat voorwaarden scheppen. Ergens zegt Paulus: “Niet u draagt 

de wortel, maar de wortel draagt u.” (Rom.11:18vv) Dan gaat het over de verhouding van de 
gemeente met Israël, maar je kunt het beeld wel overnemen. Geworteld zijn is gedragen 

zijn. 
 

Naast het beeld van de wortel van een plant, gebruikt Paulus een ander beeld. Hij hoopt niet 
alleen dat we niet alleen geworteld zijn, maar ook  



2. gegrondvest zijn in liefde. 

Wat betekent het als liefde je fundament is? 
 
Dat kun je het beste op het spoor komen als je bedenkt waar je nog meer op zou kunnen 
bouwen. Soms bouwen mensen op woede. Onrecht wat je is aangedaan, kan een enorme 
kracht zijn. Je zult laten zien dat je bestaansrecht hebt. Ze krijgen je er niet onder. Je kunt 
ook bouwen op angst. Je werkt keihard om te voorkomen dat dat waar je bang voor bent, 
werkelijkheid wordt. In kerken zie je dat soms: angst dat je kerk gaat verdwijnen, dat je 
gemeenschap niet meer verder kan, maakt dat je alles uit de kast haalt om te blijven 
bestaan. Paulus houdt ons voor: liefde is je fundament. Je bent gegrondvest op de liefde van 

Christus. Een solide basis: Hij heeft met zijn leven ingestaan voor ons. Dat is de dragende 
grond van ons bestaan. 

 
En je voelt wel: dat geeft een zekere rust, vrede. Je leeft niet vanuit een tekort dat je moet 

goedmaken, maar vanuit het vertrouwen dat jij er mag zijn als mens. 
 

Je wordt gedragen door de liefde van Christus. Bij alles wat je doet. En wat soms zo 
ongelofelijk vermoeiend en frustrerend is. Maar ook daar waar je het zelf niet meer kunt. 

Waar je geen macht over hebt. Bij wat je zomaar overkomt. Ook dan mag je terugvallen op 
die liefde. 

 
We zijn begonnen aan een nieuw jaar. En hoe dat eruit gaat zien, weten we niet. Maar laten 
we in alles geworteld en gegrondvest blijven in de liefde van Christus. Dat geeft ons 
vertrouwen en richting. 
Amen. 
 


